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Mattheüs 1:23        “  En Zijn naam zaL zijn Immanuel, wat betekent God met ons “ 
Ik ben Jonathan Kongogo. Samen met mijn vrouw Susan zijn wij gezegend met 7 

kinderen en 10 kleinkinderen. Sinds 1998 werk ik samen met African Care. Ik ben 

betrokken bij outreach en discipelschap van Somaliërs (voormalige moslims) en 

de Heer zegende ons werk door 28 christelijke Somalische christenen tot 

discipelen te maken. Eén van hen, Mahad Hallow, is nu een toegewijde voor-

ganger die momenteel pastoraal toezicht houdt op de Somalische gelovige 

gemeenschap in Nairobi, Kenia. Elke zaterdag komen 9 tot 14 christenen bijeen. 

Daarnaast vertaalt hij de Bijbel in het Somalisch. Samen met zijn team heeft hij 

onlangs het boek Prediker vertaald. Samen met Mahad werkt Ismaël bij de 

Zweedse Church Aid en Abdi Farah bij onder andere ‘’Transworld Radio’’. De Heer blijft het zendingswerk van African 

Care zegenen, dat de familie Koerselman begonnen is! 

De Heer opende deuren voor hulpverlening onder Soedanezen in het vluchtelingenkamp Kakuma, het Noordelijk 

deel van Kenia. Wij hebben verschillende activiteiten, o.a. de bouw van een kerk in Kakuma. Tevens worden 26 

Soedanese predikanten getraind (of beter onderwezen?), die allemaal werkzaam zijn in kerkstichting in Pipor en 

Juba,  Zuid-Soedan. Paul Barach is momenteel in Kenia en volgt bijbelse theologische studies. Er zijn 34 kerken 

geplant (Bisschoppelijke kerk onder leiding van bisschop Abraham John in Juba). Een Pinksterkerk onder leiding van 

Stephen Reech in Pipor. Moge de Heer deuren blijven openen voor uitbreiding van Zijn koninkrijk met en door onze 

afgestudeerde Bijbelschoolstudenten in partnerschap met African Care. 

In Mattheüs 1: 23 staat… en de maagd zal zwanger worden…Zijn naam is IMMANUEL', wat betekent dat God met ons 

is, een bevestiging van Gods aanwezigheid in ons midden. Ook bij het vervullen van de Grote opdracht (Matteüs 

28.18 -20) is Immanuel met ons! Moge deze Kerstperiode gevuld zijn met vreugde, vrede, hoop en liefde voor 

Immanuel, onze Grote Verlosser, Jezus Christus!        

            Jonathan Kongogo  

In het dorp Sigor waar ongeveer 4800 mensen wonen en in hutten leven, van de Pokot stam, evangeliseert Jonathan 
om de drie maanden. De meeste mannen zijn herders. Ze blijven 2 á 3 maanden weg, om water en gras te zoeken 
voor de kudde. De vrouwen zijn eigenlijk de broodwinners door o.a. groente te verkopen. Ze verdienen 15 euro per 
maand. De dichtstbijzijnde stad is Kapenguria, 84 km bij het dorp vandaan. In dit dorp maken veel meisjes hun 
school niet af, omdat ze op jonge leeftijd (13 jaar) al zwanger raken. Jonathan evangeliseert en gebruikt traktaten, 
‘’het hart van een mens’’ wat heel duidelijk en begrijpelijk is voor de dorpelingen. 
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Dorpelingen krijgen een bijbel Uitleg van traktaat 



John Enoch is 20 jaar oud en woont in Tiati, Oost-Pokot, Kenia. Zijn vader was 
hoofd van een stam. John ging naar de basisschool van 2008 tot 2014. Daarna 
heeft hij zich bij een jeugdbende aangesloten die vee van mensen stal. Na 
gesproken te hebben met broeder Jonathan, werd hij zich bewust van al zijn 
zonden en is christen geworden. Broeder Jonathan heeft samen met John 
gebeden. John bezoekt nu een pinkstergemeente, die hem ook verder zal 
begeleiden.  
Laten wij bidden voor John, dat hij een getuige zal zijn, ook voor de andere 
bendeleden. 
 

 

Ik ben Botrus Mohammed Ismaël, geboren in Soedaan en van de Nubian stam. Ik 
ben 27 jaar oud en ik ben een wedergeboren christen. Ik ben geboren in een 
islamitisch gezin. Mijn vader was een moslim en mijn moeder deed aan hekserij. 
Toen mijn ouders hun eerste kind kregen, was het gezond en waren er geen 
problemen. Maar bij de geboorte van hun tweede kind tot en met hun vijfde, 
gebeurde er iets verschrikkelijks. Nadat mijn moeder bevallen was en ze met 
haar kind op schoot sliep, zag ze in een droom dat mijn oma het kind aanraakte 
en de volgende dag was het ziek. Ze ging naar de heksen en twee dagen later 
stierf het kind. Dit gebeurde ook met het derde, vierde en vijfde kind. Toen dit 
gebeurde, leek het wel of mijn vader wakker werd geschut, maar ik noem het de 
Hand des Heren! Samen met mijn moeder besloten ze naar de kerk te gaan. Mijn 
vader bleef moslim, maar mijn moeder besloot christen te worden en gaf haar 
leven aan Christus! Het zesde kind bleef leven en ik ben het zevende kind! Na mij 
werden er nog twee kinderen geboren. De strijd was niet gestreden. Wij werden 

aangevallen, maar mijn moeder bleef voor ons bidden en ik geloof in de kracht van gebed! Het meest pijnlijke was, 
toen mijn vader stierf, werd ik vervolgd door mijn eigen broer. Hij sloeg mij, omdat hij boos was dat ik Botros 
heet(Petrus). Ik moest naar het ziekenhuis en werd daar twee dagen behandeld. Met Gods hulp herstelde ik en veel 
beproevingen kwamen op mijn pad. Nog steeds is het niet makkelijk en worden wij (mijn moeder en ik) vervolgd en 
onder druk gezet. In 2012 kreeg ik mijn eerste Engelse bijbel in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedaan. Een 
voorganger trainde mij en ik leerde ook Arabisch lezen. Zo kon ik de koran en de bijbel met elkaar vergelijken. Ik ben 
blij een volgeling van Jezus Christus te mogen zijn! Ik geloof dat God een plan heeft met mijn leven en ik wil nederig 
Hem blijven dienen. Ik heb nog steeds het verlangen om Gods woord nog meer te bestuderen, om God beter te 
leren kennen en Zijn Liefde met anderen te delen. God is trouw en ik wil Hem trouw blijven dienen! 
Mijn gebed is dat God mijn getuigenis zal gebruiken om anderen aan te raken en levens veranderd zullen worden. 
Aan Hem zij de glory! 
 
 
 

Armand 
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