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Psalm 119 :105  
Uw woord leidt mij. Het is een lamp voor mij voet en een licht op mijn pad.  

 
Na 14 uur vliegen, inclusief een overstap, landde het vliegtuig in N’djili, Congo. Het was 37 
graden in de volle middagzon. Mijn gebed was, ‘Heer leid mij’.  
Het zijn cruciale en gevoelige tijden met de komende verkiezingsperiode. Maar met een 
planning in de tas ging ik met goede moed op pad, niet wetende dat de Heer een ander 
plan had voor mij. 
Mijn plan was om een samenkomst te organiseren en onze vaste familie te gaan bezoeken 
en bemoedigen, maar God bedacht iets anders. 

  Samen met een zuster ging ik de volgende dag op pad. Toen kwam er opeens een 
jongentje, niet ouder dan een jaar of negen á tien jaar, recht op mij af en zei: “Ik heb eten nodig”. Ik was verbaasd. 
Meestal vragen ze om geld. Maar hij wou géén geld, hij wou eten. Hij vertelde wat hij wou en ik dacht: “dat is niet 
veel, het kost maar één euro”. Maar voordat ik het wist, kwamen zijn moeder en twee zusjes ook meteen op mij af. 
En dat bleek mijn dagelijkse opdracht te zijn die de Heer mij gaf tijdens deze periode. Eten geven aan mensen die het 
nodig hadden. Op een gegeven moment vroeg ik mij af; “Waarom ik?” Waarom komen ze naar mij toe en niet naar 
de andere zuster die naast mij liep? Als mens willen we de controle behouden, naar onze agenda kijken, volgens het 
boekje werken, maar soms vraagt God ons volgens Zijn agenda te werken. Ik begreep dat God een andere agenda 
voor mij had en dat God Zijn liefde via mij naar anderen wilde tonen.  

 Emerance Nsadisa, bestuurder 

 

Ik hoop dat u zich Armand kunt herinneren. Armand is een jongeman die ik vorig jaar leerde 
kennen. Vier jaar geleden is zijn vader gedood in Goma (Oost). Met zijn moeder en zijn vijf 
broertjes en zusjes kwamen ze naar Kinshasa in de hoop op een beter leven. 
Door hongersnood en gebrek aan praktisch alles is hij, samen met een zusje en broertje, in de 
criminaliteit beland en ook konden ze niet naar school. 
Twee jaar geleden heeft Armand de liefde van de Heer kunnen ervaren en proeven en heeft zijn 
leven aan Jezus gegeven. Sindsdien gaat hij met de broeders naar de samenkomsten en 
bidstonden. 
Twee jaar lang kreeg hij het niet voor elkaar zijn schooldiploma te halen. Maar dit jaar is hij wel 

geslaagd, samen met één van zijn broertjes. Armand en zijn familie zijn heel dankbaar voor de hulp in de vorm van 
voedselpakketten en de liefde die hen wordt getoond door alles heen. 
 

  

 
 
 
De kerk in Kinshasa die ik vorig jaar mocht openen. 
Wilt u alstublieft voor hen blijven bidden.  
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Op 23 september jl. is broeder Elia Konde naar de Heer gegaan. Elia was voorganger van de kerk El Shaddai, waar hij 

meer dan twintig jaar niet alleen als voorganger, maar ook als pastoraal counselor heeft gewerkt. 

Na zijn bekering kreeg hij een enorm vuur en passie voor 
Christus. Dit leidde ertoe om zijn business te verlaten en 
samen met zijn vrouw Mavie als zendeling te gaan werken in 
de dorpen en aldaar te evangeliseren, om zo de mensen te 
vertellen van de liefde van Christus. 
Vorig jaar werd hij ziek en op 23 september dit jaar heeft hij 
de strijd tegen leverkanker verloren. Hij laat negen kinderen 
en één kleinkind achter. Het gezin heeft het financieel erg 
moeilijk. Zowel het betalen van de huur (€ 75 per maand) en 
het kopen van levensmiddelen is een maandelijkse strijd.  

Zodra zijn vrouw Mavie sterker is, zal zij haar taken in de 
gemeente weer oppakken. Haar dochter Naomi doet 
zondagschool-werk en op dit moment zet een 
andere voorganger het werk voort.  

  

Wij kunnen God alleen maar danken hoe de oud-studenten gebruikt worden in Zijn Koninkrijk. Alle lof en eer aan 

Hem. Tevens willen wij ook alle gevers danken die het mogelijk hebben gemaakt om de studenten te helpen. 

 

Abraham Joh, East African Bible College, Eldoret  

Kenia 2000-2002 is nu bisschop van de Anglicaanse  

kerk in Juba, Zuid-Soedan. 

Moses Kuol, East African Bible college,  

Eldoret Kenia 2000-2002 is nu voorganger  

van de Pinstergemeente in Juba, Zuid-Soedan. 

Louis Garang, East African Bible College,  

Eldoret Kenia 2000-2002 is nu voorganger/ 

geestelijk verzorger in de gevangenis in Juba,  

Zuid-Soedan. 

Stephen Reech, African Inland Church Missionary  

College, Eldoret Kenia 2001-2003 is nu zendeling  

van de Pinkstergemeente te Pibor, Zuid-Soedan. 

Daniel Reech, East African Bible College,  

Eldoret Kenia 2010-2013. Hij heeft daarna in Australië  

een vervolg studie gedaan en geeft nu les aan het  

Pentecostal Bible College in Juba, Zuid-Soedan. Tevens 

geeft hij daar leiding aan de zendingsactiviteiten.  

 

Mahad Birik, International Leadership University in  

Nairobi, Kenia 2010-2014 Bachelor in theologie. 

Voorganger van de Somalian Christian Fellowship in 

Kenia. 

Stepan Konyi, International Leadership University, 

Eldoret Kenia 2016-2018 Bachelor in Counseling 

Studies. Werkt nu bij het World Food Program in Juba, 

Zuid-Soedan. Hij is ook betrokken bij “Tent Making 

Ministries” van de Pinksterkerk in Juba, Zuid-Sudan. 

Manyok Akuach, Harbinger Bible & Missionary 

College, Eldoret Kenia 2010-2013 is zendeling van 

pinkstergemeente te Pibor in Zuid-Soedan 

 

 

 

Armand 

Vrouw en kinderen van Elia Konde 
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