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Toen ze dat zagen, werden ze vervuld met diepe vreugde (Matt.2:10) 

Shaloom mensen van God. Bij deze gelegenheid aan het einde van het jaar wil ik allen die moe zijn en geen hoop 

hebben bemoedigen. Ik wil iets van mijn getuigenis over Jezus Christus met u delen. Sinds ik in Nederland ben, en 

dat is al 19 jaar, heeft God mij Zijn genade  gegeven elke dag opnieuw. Ik heb geen familie hier maar God heeft mij  

in Nederland een nieuwe familie gegeven. Ze bekommeren zich om mij en zorgen voor mij met alles wat ik nodig 

heb. Dat is genade van God, het is de Hand van God die bezig is met veranderingen in mijn leven. Als ik tot God roep 

dan hoort  Hij mij. Zelfs als ik vandaag moet huilen, dan droogt Hij morgen mijn tranen. Hij is geweldig deze God en 

Hij is het die mij deze grote familie gegeven heeft. Geloof in God, want God liegt niet, Hij is getrouw. 1 Kor.1: 9, 10. 

Het is bijna  Kerstfeest en dan vieren wij de geboorte van Jezus Christus. Geliefden Jezus is 

uiteindelijk geboren om ons te redden! Wij die geloven in Jezus Christus, die Jezus Christus 

ontvangen hebben in ons leven, zouden dit feest met grote vreugde moeten vieren en 

eigenlijk is het voor ons iedere dag Kerstfeest. Toen Jezus Christus geboren werd, werd de 

duivel kwaad, maar wij moeten in de vreugde blijven want de Heiland is gekomen. Lees 

Mattheus 2:1-23. Blijf in de blijdschap dat Christus geboren is in je hart en in je leven.  

Ik wil  allen een gezegend Kerstfeest toewensen en een gelukkig  Nieuwjaar!     

 

 
De Democratische Republiek Congo  is een van de grote landen in Afrika met 79,7 miljoen inwoners, waarvan er 

alleen al in de hoofdstad Kinshasa ruim 17 miljoen wonen. Het land ( en vooral de inwoners) wordt van vele kanten 

bedreigd. In het oosten is wapengeweld om de bodemschatten en  vanuit  het noorden dringt de islam zich op.   

Toch is ruim 70 procent van de bevolking christen volgens de informatie op internet. Er is echter een grote nood ook 

onder de voorgangers. Velen hebben zelfs geen complete bijbel, men schat wel 75 procent van de voorgangers. Bid  

voor oplossingen in deze  grote geestelijke nood.  

 door Emerance Nsadisa, bestuurder

Ik ben God dankbaar voor alles wat Hij doet, de Heer 

Jezus voor Zijn Liefde en de Heilige Geest voor Zijn 

leiding. Ondanks ziekte, heeft Hij ons in vrede 

geleid en hebben wij afgelopen zomer een 

gezegende tijd gehad in Congo.

   Wij hebben een evangelisatie-campagne gehad op 

een voetbalterrein, waar meer dan 40 criminelen hun 

leven aan Jezus hebben gegeven! Het thema was: Als 

je Jezus ontmoet, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn.  

Wij danken God dat de criminelen, nu broeders zijn in Christus en dat zij hun leven 

willen veranderen! Ik heb ook families mogen ontmoeten en helpen. Op de andere pagina 

vindt u enkele van hun verhalen. 
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Tijdens evangelisatie-campagne 

Yvette Mofila  

 



Colette, 38 jaar, heeft 4 kinderen. Zij woonde in Goma, een oorlogs- 

gebied). Haar man werd vorig jaar gearresteerd en sindsdien weet 

zij niet waar hij is. Zij vluchtte naar Kinshasa in de hoop op een beter 

leven, maar helaas kwam ze op straat terecht. Op dit moment 

woont ze met haar kinderen tijdelijk in de kerk. Ze verkoopt fruit op 

straat voor 200-500 Congolese franken. Wanneer ze alles verkoopt, 

dan verdient ze minder dan 2 euro per dag. Van dit geld kan ze geen 

huur betalen en haar kinderen verzorgen. Wij zoeken voor haar en de kinderen daarom ook 

sponsors. 

 

 

Elia (53) is een broeder in Christus die sinds 

2004 de gemeente El Shaddai leidt. Hij is 

getrouwd en vader van 9 kinderen. Voor zijn 

bekering in 2003 was hij een 

succesvol zakenman en eigenaar van een 

aantal winkels. Na zijn bekering heeft hij 

alles verkocht om naar de westkust te gaan 

om het evangelie te brengen aan moslims.  

Ik was het woord aan het brengen over de 

blindgeborene in Johannes 9 toen zijn 

vrouw begon te huilen. Later kwam ik er achter dat zij haar man wilde verlaten, omdat ze zo armoedig leven. Ze 

hebben een 2-kamerwoning die ze delen met 12 mensen. Elia met zijn vrouw en 9 kinderen en het zoontje van 

Sipora, een dochter van hen. Mavi, zijn vrouw verkoopt thee en koffie op de markt. Omdat het huis zo klein is slapen 

de jongens met vader in de kerk en de meisjes thuis. Ze zien elkaar amper. Ondanks het moeilijke leven dat hij heeft, 

staat Elia altijd klaar voor anderen. Hij woont in een omgeving waar hoge criminaliteit is, maar hij gaat twee of drie 

keer per week de straat op om te preken en collecteert in de kerk om anderen te helpen. Ook voor dit gezin zoeken 

wij sponsors.        

 

  

     Armand, 19 jaar, is de oudste van 6  kinderen. Zijn zusje 

Lucie is 17. Hun vader overleed drie jaar geleden en zij 

bleven alleen achter met hun moeder. Door de armoede zijn 

Armand en Lucie op straat beland. Ze beroofden mensen 

met zwaarden en werden criminelen. Op een dag kwamen 

ze Isaac tegen, die hun het evangelie verkondigde. Beiden 

hebben hun leven aan Jezus  gegeven. Helaas is Lucie 

zwanger geraakt, maar Armand is elke dag in de kerk. Hij 

verft en filmt en krijgt hiervoor wat geld, om zijn familie te 

kunnen onderhouden.                          
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Luci met baby en 

twee broertjes 

Familie Konde 

Colette 

 

Broeder Elia bidt voor de gemeente 
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